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Hongarije

Verslag van de Hongarije reis, juni 2025
Een hartverwarmend welkom in Dunavecse!

Opnieuw werden we verrast door het 
warme welkom van Zsombor en zijn 
team in Dunavecse. Direct bij de koffie 
vertelt Zsombor met hoeveel plezier 
de leerlingen en zijn team terugkijken 

op het bezoek in Dalf-
sen, mei vorig jaar. De bijbel van Marco, 
werd dankbaar ontvangen!
We merken weer de verbinding, hoe we 
als christenen uit verschillende cultu-
ren in het leven willen staan. We willen 
elkaar inspireren en versterken met als 

doel jongeren te vormen tot betrokken burgers vanuit 
hun relatie met God.

Lichtpuntjes bij Janka-Tanya

‘s Middags komen we net op tijd voor 
de maandelijkse markt. Janneke en Kati 
vieren dit jaar hun 10 jarig bestaan met 
als hoogtepunt de uitgave van hun boek 
Triple C in het Hongaars. Triple C staat 
voor Cliënt, Coach en Competentie en 
is gericht op het verbeteren van het leven van mensen 

met een beperking en / of probleem-
gedrag waarbij de relatie de basis is.
De lichtjestocht symboliseert hoe 
Janneke en Kati lichtpuntjes zijn 
voor zowel hun cliënten, door hun 
genoemd collega’s, als ook   voor de 

gemeenschap van Totvazsony!

Levente en Zsuzsa, Göncruszka: ‘Wij hebben lief, omdat Hij 
ons eerst heeft lief gehad.’

Vanuit dit vetrekpunt zetten zij 
zich in voor de regio van en de 
Roma gemeenschap. Tijdens 
onze gesprekken in het res-
taurant ‘Tejjel Mezzel’ (Melk 
en Honing, ook een project van 
hun) merken we     hoe onver-
moeibaar Gods Geest in hen werkt.

Dit restaurant verzorgt iedere 
dag 400 warme maaltijden 
voor leerlingen en bedrijven en 
dient als opleidingsplaats voor 
jongeren.

Levente neemt ons mee naar Hejce (vast nog herken-
baar voor een aantal Dalfsenaren), hier worden voor-
bereidingen getroffen voor de zomerkampen die over 
twee weken starten.

Daarna brengt Levente ons naar het ‘Huis van zegen’. 
Een gezondheidscentrum waar jonge (Roma)moeders 
begeleid worden in hun zorg en opvoeding van hun 
kinderen.  Dit project hebben we de 
afgelopen jaren financieel mogen 
steunen.
Nadat we ook de school Talen-
tum hebben bezocht, nemen we 
afscheid, onder de indruk van al hun 
werk voor de gemeenschap, vanuit 
hun liefde voor Christus.
Dan is het alweer tijd om naar huis 
te gaan. We kijken dankbaar terug op ons samenzijn!

Oeganda

In Oeganda is Marieke nog steeds betrokken bij het 
Special Children project, al is het niet meer elke dag. Dat 
is lastig, omdat het project verhuisd is en ze nu ander-
half uur moet reizen om er te komen.
Het nieuwe huis waar de kinderen wonen, ziet er steeds 
leuker uit: het is van buiten nu 
ook in vrolijke kleuren geschil-
derd.
Er wordt gebouwd aan toilet-
ten voor de jongens, zodat niet 
iedereen meer naar dezelfde 

toiletten hoeft. Dat is hygiëni-
scher en geeft meer privacy. 
Ook is er een ruime binnenkeu-
ken gebouwd. Meestal wordt 
er in Oeganda buiten gekookt, 
maar dat is niet ideaal. Nu is er 
een fijne ruimte waar voor een 

grote groep gekookt kan worden.
De kinderen hebben inmiddels ook geiten en kippen – 
en dus af en toe een lekker vers eitje waar ze erg van 
genieten.
Omdat het een groot terrein is waar het huis op staat, 
zijn er ook plannen voor een mooie groenten- en fruit-
tuin. Hiervoor hebben ze de hulp ingeroepen van een 
bedrijf dat gespecialiseerd is in het oogsten. Zij hebben 
een mooi plan gemaakt en als het genoeg regent gaat er 
van allerlei lekkers groeien!
Prachtige ontwikkelingen dus!
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Van onze contactpersoon Spring Menusu in Mhangura 
kregen we verontrustend bericht: door blikseminslag 
was de controller van de waterpomp defect. Helaas 

bereikte dit bericht ons pas na een 
week en had dit ook grote gevolgen 
voor zijn tuinproject. Geen pomp=-
geen water=niet sproeien: alle 
groente is ondertussen verdroogd. 
We hebben hem met spoed geld 
gestuurd voor een nieuwe controller 
en nieuw zaad voor zijn tuinproject.

Kingstar Chipata, contactpersoon vanaf het eerste uur, 
is als predikant overgeplaatst naar een andere regio: 
Kadamo. Van de hoofdstad naar een arme plattelandsre-
gio is voor hem weer een hele omschakeling en komen er 
weer veel nieuwe uitdagingen op zijn pad. Hij blijft echter 
optimistisch en zegt dat God Zijn kerk zal bouwen.

In één van de prayerpoints, 
Makwechere, is hun kerkje 
niet meer dan een afdak 
van olifantengras. In het 
regenseizoen is het vaak 
onmogelijk om diensten te 
houden.
Zij willen graag een eenvou-

dig kerkje, maar 
hebben daar zelf 
de middelen niet 
voor. Gelukkig 
hebben we een 
mooie gift ont-
vangen, speciaal 
voor dit project.

Actie Biddag

Wat is er veel lekkers gebakken en verkocht op biddag, bij 
‘Heel Kruispunt bakt’! Het gebak leverde maar liefst rond 
de 500 euro op. Bedankt bakkers en smullers!
De collecte die tijdens de kerkdiensten gehouden werd 
leverde ruim 2000 euro op: bedankt gulle gevers! Bij 
elkaar ruim 2500 euro waarmee we onze broers en 
zussen in Zimbabwe laten weten dat ze er niet alleen 
voor staan.

Hartelijke groet !

Zimbabwe

In Gwanda, in het zuiden van Zimbabwe, werkt Jaredi 
Mwale als dominee. Voor onze stichting kijkt hij bij wie de 
nood het hoogst is. Daar brengt 
hij dan een noodpakket naar toe. 
Vaak een fles olie, een pak rijst en 
wat zeep, het hoogstnoodzake-
lijke. Het lijkt niet veel, maar deze 
mensen zijn er erg mee geholpen. 
En, nog belangrijker, ze zien dat 
er mensen naar hen omkijken. Ze 
voelen de liefde van God door dit 
noodpakket heen.

In de tweede helft van 2024 zijn er verschillende kleinere 
projecten opgestart door groepjes mensen. Dat varieert 
van de verkoop van tweedehandskleding tot de verkoop 
van groene kool en bezems. 

Het geeft mensen werk en 
een klein inkomen. Want er 
is niet veel geld in Gwanda, 
nu de mijn gesloten is. Geen 
werk is geen geld. Maar het 
is lastig, want er is ook bijna 
geen geld om iets te kopen. 
Ze proberen het uit alle 
macht. 
We vroegen aan Jaredi hoe 
het met ze gaat. Maar omdat 
de mijn gesloten is, zijn ze 

allemaal vertrokken in de hoop om ergens anders werk te 
vinden. Nu hebben we er geen zicht meer op, maar dat wil 
niet zeggen dat ze op een andere plek niet doorgaan met 
hun project. Maar we weten het niet..

Een nieuw kippenproject is gestart bij de kerk in Loben-
gula, een wijk van Bulawayo. Doordat een sponsor hier 
geld voor heeft gedoneerd zijn er pas kuikentjes gehaald, 
honderd stuks. Een schuurtje was er nog, hier heeft jaren-
lang een kippenproject heel goed gedraaid. Maar dat is ten 
onder gegaan aan een combinatie van slecht weer en een 
kippenziekte. Nu wil een groepje 
dit weer oppakken. De mensen 
krijgen voor het werk met de kui-
kens een kleine vergoeding en 
als de kuikens mooie kippen zijn 
geworden worden ze geslacht en 
verkocht. Met opbrengst worden 
nieuwe kuikens gekocht en met 
de winst wordt er iets gedaan 
waar de hele gemeente iets aan 
heeft. Wordt bijvoorbeeld het 
kerkgebouw opgeknapt.


